den. Maar sommigen zijn heel goed in gedigitaliseerd kan worden. Wie dat wil,
vertellen. Neem dan contact met ons op, moet even Aart van Halteren bellen of
dan zorgen wij ervoor, dat ze op papier mailen.
komen. En verder hebben we mensen

nodig, die de foto’s van onze vereniging

willen scannen, zodat onze gehele collectie

Jax Bos Lz, voorzitter

Visvrouw bij de koppelpoort te
Amersfoort

Tekening van Jan Wilmink,
1948

Seizoensagendn

Het jaarlijkse uitje. 20.00 a 20.30 uur weer terug te zijn in
Evenals vorige jaren gaan we weer een Bunschoten-Spakenburg.
dagje uit, en wel op zaterdag 24 augustus U kunt zich opgeven bij de secretaris tele-

a.s. foon 033 4557114 of via email: secretaris.
’s Morgens drinken we koffie in Ensinde  bunscote@gmail.com
Noordoostpolder.

Daarna vertrekken we naar het museum Dinsdag 22 oktober ledenvergadering
van Ot en Sien in Surhuisterveen met met klederdrachtshow in partycentrum ’t
rondleiding. Hier gebruiken we ook de Haantje, aanvang 20.00 uur.

lunch. Zie voor verdere informatie over de verga-
‘s Middags een rondvaart op de wateren deringen de advertenties in de Bunschoter
bij Earnewoude in Friesland. en de kabelkrant van DB-TV.

Na de rondvaart vertrekken we naar Vier-
houten voor een diner in Hotel-restaurant

“de Foreesten” en hopen om ongeveer

AART VAN HALTEREN
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Uit het leven van Jan Pruis (1918-2007)

Na meer dan negentig artikelen

te hebben geschreven voor ons

blad Bun Histroriael voel ik me zo
langzamerhand nog niet afgeschreven,
maar wel uit geschreven.

Voor al die artikelen heb ik tientallen
interessante mensen geinterviewd. Na
zo’n interview schreet ik alles wat ik
te weten was gekomen meteen in mijn
zwarte boek: een heel dikke zwarte
agenda voor het jaar 1988 met voor
iedere dag een blanco pagina op A-5
formaat.

Mijn zwarte boek is wel zwart, maar

Allereerst wil ik u wat vertellen over de
heer Jan Pruijs, onder ons nog bekend
als postloper en tamboer-maitre. Toen ik
hem op donderdag 17 juni en maandag
12 juli 2004 interviewde, woonde hij

als weduwnaar op de Emmastraat 13.
Zijn verhaal heb ik aangevuld met
gegevens uit Van wee bin jie d’r één’

en met gegevens verstrekt door onze
mederedacteur Evert ter Haar.

‘Onze’ Jan Pruijs, in het dorp bekend
onder de bijnaam ‘Jan Pruusjie’, werd
geboren op zaterdag 5 januari 1918
als zoon van Arend Pruijs, geboren 21
mei 1879, overleden 29 april 1938 en
van Maria Schaap, geboren 6 december
1878. Dit echtpaar is te vinden onder
nummer 2949 in ‘Van wee bin jie d’r
één’.
Deze Arend Pruijs en Maria Schaap
kregen zes kinderen:
1. Jacob, geboren 2-2-1907. Hijj
trouwde op 19 juni 1940 met
Francijntje (‘Sing’) Poort, ge-

het is geen zwartboek, zijnde een
publicatie waarin allerlei misstanden
staan vermeld. Integendeel: in de
afgenomen interviews zijn me vaak
interessante zaken verteld, waarvan
het jammer zou zijn als ik die onze
gemeenschap zou onthouden. Er zijn
me ook geheimen verteld, die ik wel
heb genoteerd, maar die ik beter niet
kan openbaren.

Hoewel ik dus voor mijn gevoel ben uit
geschreven, wil ik nog wel zo mogelijk
enkele artikelen wijden aan zaken uit
mijn zwarte boek die ik nog niet heb
verteld in Bun Historinel.

Jan Pruijs als tamboer-maitve in Eemdijk
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